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Kính thưa Thầy và các Thầy Cô! 

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong 

bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 03/10/2023 

**************************** 

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC 

Phần  3 Chương 3 

KHUYẾN TẤN HÀNH GIẢ NỖ LỰC 

(BÀI BẢY) 

         Chúng ta luôn bị lôi kéo bởi tập khí lười biếng, giải đãi vì vậy chúng ta phải 

dụng công tu hành cho đến khi chúng ta vãng sanh. Chúng ta phải thường phản tỉnh, 

chúng ta đang dũng mãnh, tinh tấn tu hành hay chúng ta đang lui sụt? Hoà Thượng từng 

nhắc đến Ngài Thiện Tài Đồng Tử hay Long Nữ, các Ngài đều chứng quả vị Phật khi 

còn rất trẻ, khi Long Nữ 8 tuổi Ngài đã thành Phật, chúng ta phải trải qua vô lượng kiếp 

để có thể chứng quả Bồ Đề vì trong quá trình tu hành, chúng ta tiến thì ít lui thì nhiều. 

Người xưa nói: “Tu hành giống như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi”. 

Chúng ta tu hành, nếu chúng ta không tiến thì chắc chắn chúng ta sẽ thoái lui, chúng ta 

không thể dừng chân ở một điểm. Hàng ngày, nếu chúng ta không tiến bộ thì chúng ta 

đã thối lui. 

         Hòa Thượng nói: “Gần đây, chúng ta hạ chuẩn mực tu hành đến mức thấp 

nhất đó là chúng ta chỉ cần làm được tốt Năm Giới, Mười Thiện. Người làm tốt Năm 

Giới, Mười Thiện thì nhất định sẽ được sinh Tịnh Độ. Năm giới, Mười thiện chính 

là đức hạnh. Chúng ta chân thật thực tiễn Năm Giới, Mười Thiện và những lời Phật 

đã dạy trên Kinh chính là chúng ta tu dưỡng phẩm đức, đức hạnh của chính mình”. 

“Năm Giới” là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không 

uống rượu. “Mười Thiện” là thân không sát, đạo, dâm; Miệng thì không nói dối, không 

nói lời thêu dệt, không nói lời hung ác, không nói lưỡi đôi chiều; Ý thì không tham, sân, 

si, mạn. 

           Phật pháp là để chúng ta thực hành nhưng  từ xưa đến nay, người học Phật 

thì rất ít nhưng nhà Phật học rất nhiều. Người học Phật là người thật học, thật làm. Nhà 

Phật học là những người chỉ nghiên cứu, chỉ nói mà không làm. Hòa Thượng từng kể, 

có vị thường ngày dẫn chúng niệm Phật tu hành nhưng khi ông lâm chung, ông không 

cho mọi người niệm Phật vì ông sợ mọi người niệm Phật cho ông thì ông sẽ chết. Nếu 

chúng ta tu hành nghiêm túc thì chúng ta sẽ chân thật chuyển hoá được nội tâm. 

              Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải đến niệm Phật đường để chúng ta 

nương chúng, dựa vào chúng”. Khi chúng ta đến niệm Phật đường, chúng ta nhìn thấy 

mọi người tinh tấn tu hành thì chúng ta sẽ được nhắc nhở. Chúng ta phản tỉnh xem 
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chúng ta đang “tinh tấn” hay “tinh tướng”? Nhà Phật dạy: “Bạn lành nương cậy, Thầy 

tà lánh xa”. Chúng ta gần bạn ác, Thầy tà thì chúng ta sẽ mất đi đạo tâm. “Thầy tốt” là 

người xa lìa “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham, sân, si, mạn”, thực tiễn được 

Năm Giới, Mười Thiện. Nhiều người chỉ nói những lời huyền diệu, màu nhiệm để lừa 

gạt người khác. 

            Hòa Thượng nói: “Phật pháp không nói những điều huyền bí, nhiệm 

màu, Phật pháp chỉ nói những điều thực tiễn”. Những điều mọi người coi là nhiệm 

màu, huyền bí đều là những việc đương nhiên, chúng ta làm đạt đến tiêu chuẩn nhất 

định thì chúng ta chắc chắn sẽ có kết quả nhất định. Trên “Kinh Kim Cang” nói: “Đắc 

đáo Bồ Đề uy vô sở đắc”. Khi chúng ta đạt đến Đạo Bồ Đề thì không có gì gọi là chứng 

đắc, mọi thứ đều đã có sẵn trong chúng ta . Khi Phật chứng đắc, Ngài đã nói: “Vốn dĩ 

chúng sanh đều có thể thành Phật”. Chúng sanh tự có thể thành Phật khi tu hành đạt 

đến tiêu chuẩn nhất định. Chúng ta tu hành đủ tiêu chuẩn thành Phật thì chúng ta thành 

Phật, chúng ta đủ tiêu chuẩn thành Bồ Tát thì chúng ta thành Bồ Tát, chúng ta đủ tiêu 

chuẩn thành A-La-Hán thì chúng ta thành A-La-Hán, chúng ta đủ tiêu chuẩn vào Địa 

ngục thì chúng ta sẽ vào Địa ngục. Chúng ta đi vào Địa ngục hay thành Phật đều là do 

chúng ta “tự tác tự thọ”. 

          Khi mọi người chụp được những tấm ảnh có hình của Thiên Thần, Bồ Tát, 

họ đưa những tấm hình đó cho Hòa Thượng thì Ngài bảo mọi người xé những đi và 

nhắc họ không nên nói về những việc này. Đây là Hoà Thượng  giúp  mọi người không 

khởi vọng niệm, ảo danh, ảo vọng. Ngày trước, khi mọi người tu theo phương pháp bất 

niệm tự niệm, ban tổ chức quy định mọi người phải gửi lại điện thoại cho ban tổ chức 

trong thời gian tu hành, có người nói với tôi, họ chỉ nộp hai chiếc điện thoại, họ vẫn giữ 

lại một chiếc để đọc tin tức, liên lạc với con cái, họ tu hành nhưng họ vẫn nói dối. Chúng 

ta cho rằng, chúng ta tu hành một thời gian ngắn mà chúng ta có thể đạt được nhất tâm 

bất loạn thì đó là chúng ta đang vọng tưởng. Tu hành là chúng ta kiểm soát, hạn chế đến 

mức thấp nhất tập khí, phiền não của mình. 

           Có người nói với tôi, khi mọi người trong đạo tràng của họ trì chú thì xá lợi 

từ trên trần nhà rơi xuống rất nhiều. Việc cảm ứng này không ích lợi cho việc tu hành 

của chúng ta, nếu có cảm ứng mà chúng ta vẫn còn nguyên “tự tư tự lợi”, “danh vọng 

lợi dưỡng” thì đó là cảm ứng của Ma. Có người muốn tặng tôi hai viên xá lợi của Phật, 

họ nói, họ được một vị Thượng sư người nước ngoài tặng cho bốn viên, tôi khuyên họ 

nên mang đến chùa tặng để nhiều người có thể được nhìn thấy. Trong tu hành hay làm 

việc lợi ích chúng sanh, chúng ta phải có phương hướng, pháp tu nhất định. Chúng ta 

không diệt được cội gốc sinh tử là “tham” thì chúng ta có cảm ứng để làm gì! 

           Có người nói, họ muốn tặng tôi một câu thần chú, câu thần chú này sẽ giúp 

tôi đọc được suy nghĩ của người khác nhưng tôi từ chối nhận.Hàng ngày, tôi đang rất 

vất vả để kiểm soát tập khí, phiền não của chính mình, nếu tôi đọc được suy nghĩ của 
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người khác, tôi thấy những suy nghĩ “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” của họ thì tôi 

sẽ càng phiền não. Khi tôi đến thăm nhà một người, trong nhà của họ có rất nhiều Kinh 

sách, pháp khí, họ nói, họ muốn tặng tôi một cây kiếm quý, cây kiếm màu đen huyền, 

làm bằng lõi cây hàng nghìn năm tuổi nhưng tôi từ chối. Tôi nói với họ, từ sáng đến 

chiều tôi chỉ niệm một câu “A Di Đà Phật”. 

             Có một số người tu pháp môn Mật Tông, họ đi khắp nơi lập các đạo tràng 

Mạn Đà La, khi họ chuẩn bị đi nước ngoài, họ nói với tôi là tôi đủ tiêu chuẩn tiếp nhận 

pháp này, họ muốn truyền lại pháp này cho tôi để mạng mạch của pháp được tiếp nối 

nhưng tôi từ chối. Tôi đã vượt qua nhiều sự cám dỗ như vậy mà hàng ngày, tôi vẫn còn 

khởi vọng tưởng, phiền não! Hòa Thượng nói: “Thần thông không liên quan đến 

nghiệp lực”. Chúng ta tu hành thì chúng ta phải khắc chế tập khí, phiền não để chúng 

ta không tạo thêm nghiệp, chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta sẽ phải thọ báo. 

           Hòa Thượng nói: “Chúng ta làm tốt Năm Giới, Mười Thiện thì chính là 

chúng ta trì giới, niệm Phật. Chúng ta chân thật niệm Phật, giải hành tương ưng thì 

chúng ta sẽ khiến người sơ phát tâm sinh khởi lòng hoan hỷ. Đây là chúng ta “tự 

hành hoá tha”. Chúng ta phải tự mình làm và khuyến khích người khác làm. “Thiện 

hữu tri thức” là người thật tu, thật học, thật làm. Trước đây, có người nói với tôi, minh 

sư của họ 30 tuổi, tôi nghĩ rằng, minh sư của họ chưa có đủ thời gian để tu hành, trải 

nghiệm thực tiễn. Tôi khuyên mọi người nên nghe Hòa Thượng, Ngài đã có nhiều năm 

tháng tu hành, Ngài sẽ không còn bị cám dỗ bởi tài, sắc, danh, thực, thuỳ. Ngày trước, 

khi tôi còn làm việc ở nhà sách, có một số bác thường đến nhà sách tu hành cùng tôi, 

các bác đã lớn tuổi, các bác nói, các bác đã yêu nhiều lần rồi mà các bác vẫn chưa biết 

yêu là gì, vậy mà có những người rất trẻ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn lại đi giảng dạy 

về tình yêu. Có một bác nói với tôi, bác sống với vợ 40 năm nhưng bác vẫn chưa biết 

vợ mình đang nghĩ gì. Một hôm, bác đó tìm mua hai chuỗi Kim Cang để về niệm Phật, 

bác nói, vợ của bác ngồi nghe rất nghiêm túc bốn đĩa “Tư Lương Niệm Phật” mà tôi 

tặng. Trong tu hành, chúng ta cần phải có sự trải nghiệm thực tế, chúng ta không thật 

làm thì lời nói của chúng ta sẽ không có lực. Hòa Thượng nói: “Chúng ta khuyên người 

bố thí nhưng chúng ta thì muốn vào càng nhiều càng tốt, làm gì có đạo lý này!”. 

             Hòa Thượng nói: “Chúng ta giúp đỡ người khác là chúng ta chân thật 

giúp chính mình. Chúng ta chướng ngại người khác là chúng ta chướng ngại chính 

mình. Tâm nguyện của chư Phật là giúp người, chúng ta chướng ngại người là 

chúng ta làm trái với nguyện vọng độ sanh của chư Phật, vậy thì chúng ta chướng 

ngại người mà chúng ta có thể vãng sanh sao!”. Nhiều người niệm Phật cho rằng học 

“Đệ Tử Quy” là xen tạp. Nếu mọi người xung quanh chúng ta không học Phật, không 

niệm Phật mà họ cũng không biết đến chuẩn mực làm người thì chắc chắn họ sẽ đọa 

lạc. Trước đây, tôi thường nói, chúng ta vãng sanh nhưng chúng ta để lại một “đống bầy 

nhầy”.  “Đống bầy nhầy” đó là con cái chúng ta phá làng, phá xóm, người trong dòng 

họ của chúng ta không biết chuẩn mực làm người. Chúng ta phải giúp những người 
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xung quanh chúng ta chí ít cũng làm được người tốt. Hòa Thượng nói: “Phật pháp rất 

rõ ràng, rành mạch. Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hoá chúng sanh, trước tiên Ngài 

giúp chúng sanh không rơi vào ba đường ác”. Phật dạy trước tiên chúng ta phải chuyển 

ác thành thiện, sau đó mới là chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh. 

          Hòa Thượng nói: “Chúng ta niệm Phật, khi cửa ải sinh tử đến thì nghiệp 

chướng nhất định sẽ hiện tiền. Chúng ta hiểu được những chân tướng sự thật này 

thì chúng ta mới có thể thuận buồm xuôi gió trên đường Đạo Bồ Đề”. Nghiệp chướng 

hiện tiền chính là con cái, thân bằng quyến thuộc chướng ngại chúng ta. Chúng ta không 

dạy họ làm người tốt thì họ sẽ làm theo “thói đời” của người thế gian. Khi chúng ta nằm 

trên giường bệnh, chúng ta nghe được những lời chướng ngại thì chúng ta sẽ phiền não, 

chúng ta phiền não thì đường vãng sanh của chúng ta sẽ mờ mịt. Hòa Thượng nói: 

“Chúng ta không cần nói đến những điều thần thông, huyền diệu mà chúng ta quán 

sát ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đã làm được Năm Giới, Mười Thiện 

hay chưa!”. Chúng ta đừng tưởng chúng ta nói dối thì không ai biết! Chúng ta biết thì 

trời biết, đất biết, mọi người đều biết! Hòa Thượng nói: “Chúng ta dùng đức hạnh của 

hành giả niệm Phật thì chính là chúng ta trì giới niệm Phật”. Thời kỳ Mạt pháp chúng 

ta phải trì giới niệm Phật thì chúng ta mới có thể thành tựu. Chúng ta chỉ niệm Phật mà 

không trì giới thì chúng ta giống như lời của Tổ Sư Đại Đức nói “đau mồm rát họng 

cũng uổng công”. 

             ***************************** 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô! 

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính 

mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập 

mang lại lợi ích cho mọi người! 


